Ce Nieuwe Poezenboot is nu een
halfjaartje in gebruik en we lijken
de goede kant op te gaan. Sowieso

Ook problemen met de vloer, daar
zijn op de plek waar de vloer de muur
ingaat barsten te zien. Hele lange

blijven we positief, maar toch zijn nog  barsten. Nee, dit hele gebeuren is niet

echt lekker verlopen. Maar dit jaar
komt alles vast goed. Zelf zijn we nu
meer bezig met de decoratie van de
ruimtes.

steeds niet alle problemen opgelost.

De katten hebben er allemaal geen
weet van en genieten van hun nieuwe
thuis. En dat is het belangrijkste.

U leest verderop in deze krant over
de speciale donateurs week.

Zo heeft ABC wel geregeld dat de
Poezenboot nu recht in het water ligt.
We lagen namelijk met 14cm verschil
scheefin het water. De achterkant van
de Poezenboot lag diep in het water
en de voorkant dus niet, best eng!
Beetje balen is dat we nu wel weer
bakken onder de boot hebben liggen.

De lekkages die we in de bergruimte
en deels in de quarantaine hebben
zijn nog steeds niet verholpen. Het
lekt niet erg en niet altijd meer maar
wel soms en dat wil toch zeggen dat
er ergens iets niet goed zit in het dak.
Inmiddels is er een groot gat in het
plafond gezaagd. Probleem is dat
ABC niet weet waar het vandaan komt
en op dit moment overleggen
we hoe dat opgelost moet
worden.

Girl

Lacey, Lennon & Norrarn

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot krant?

Als het even kan met de reden
erbij. En dan halen wij u uit ons
adressenbestand.

Als u geen prijs stelt op onze
Poezenboot krant, die wij 2x per
jaar versturen, wilt u de krant dan
aub retour sturen? U kunt dat heel
eenvoudig doen door op de plastic
“envelop” te schrijven:

‘RETOUR aan DE POEZENBOOT
Singel 38-G 1015 AB Amsterdam’.

Laat aub het adres label er in
zitten, anders weten we niet wie we
uit het adresbestand moeten halen!
U kunt er 1 streep doorheen halen
en erbij zetten ‘Retour afzender’ of
het adres label omdraaien en er op
zetten: ‘Retour aan De Poezenboot’
met ons adres erbij.

Onze dank voor de moeite.

Inmiddels hebben we al weer een
aantal nestjes binnen gehad maar
het echte ‘kitten seizoen’ is nog niet
begonnen. Zoals u weet proberen we
de kittens altijd eerst bij een pleeg-
opvang onder te brengen. Jammer
genoeg zijn we er een paar kwijt oa
vanwege verhuizing, kleinkinderen,
eigen katten ea. Dus mocht u er iets
voor voelen en in Amsterdam eo
wonen, laat het ons weten.

Bedenk wel dat het veel werk is maar
ook zo mooi om de kittens te zien
opgroeien,

35° editie

Er zijn de eerste maanden van dit
jaar weer eens opnames gemaakt.
Oa voor de programma's ‘Kast vol
kansen’ met Britt Scholte en ‘Een
huis vol’. In het eerste programma
gaat een fashion deskundige met een
BN'er samen zijn/haar kledingkast
door. Bepaalde kledingstukken
worden verkocht en de opbrengst
gaat naar een Goed Doel. Britt koos
ons uit. Super thanks Britt &

In ‘Een huis vol' komt een van

de familieleden ‘Jazz’ naar de
Poezenboot omdat hij graag 1-2
katten wil adopteren. En wij geven de
nodige adviezen.

Uit I)sland zijn er 2 bekende presen-
tators op bezoek geweest en waren
vol lof over wat we allemaal doen
op de Poezenboot. En binnenkort
worden er opnames gemaakt voor
een Amerikaans kook programmal
Dus dat wordt spannend.....

We hebben 4 nieuwe vrijwilligers aan
ons team toegevoegd en ‘toevallig’
allemaal Engelstalig! Grappig genoeg
hebben we nu op de donderdag een
voltallig Engelstalig team en op de
vrijdag allemaal Amsterdammers.

Al kan dat zo maar weer veranderen,

Isme, llona o Hlias

llona
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Het groene dak wordt verzorgd door Katie en Georgia

De zomertijd komt er weer aan,

dat is voor ons de drukste tijd: er
worden dan meer katten gebracht

en gevonden en er zijn meer kittens
zonder thuis. Maar het plaatsen van
de katten gaat iets minder snel. Dat
is niet vreemd want mensen wachten
met een kat nemen tot na de vakantie
en dat is logisch. We gaan ons vast
voorbereiden!

We wensen u een mooie zomer en
zien u graag in de speciale donateurs
week. Via social media houden we

u ook op de hoogte maar mocht u
vragen hebben: bel ons gerust even
tussen 10-12u.

Vriendelijke groet,

Judith

Acceptgirokaarten bestaan niet meer

Zoals u weet bestaat er, sinds
voorjaar 2023, geen acceptgirokaart
meer. Wat wij heel erg betreuren,
want er werd bij ons namelijk veel
gebruik van gemaakt. Uiteraard
willen we geen donateurs kwijtraken
omdat de acceptgirokaart niet meer
bestaat!

We voegen een QR code toe in deze
Poezenboot krant die u rechtstreeks
naar onze betaallink brengt en ook
naar de link van Paypal. U kunt dan
digitaal gelijk doneren.

Voor de mensen die nog niet
automatisch doneren:

het eenvoudigste is als u uw eigen
bank opdracht geeft via uw online
bank account (Internet bankieren)
om automatisch een bedrag per
maand, kwartaal of jaar over te laten
schrijven naar de Poezenboot. Dan
bent u in 1x klaar. Per jaar zou dat
€25,- zijn maar dat mag uiteraard
ook meer zijn.
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Wilt u onze Poezenbootkrant 2x per
jaar ontvangen, stuur ons dan even
een mailtje met uw adres gegevens
zodat wij u onze krant kunnen sturen.

Voor de mensen die nog geen
machtigingskaart van ons hebben
ontvangen:

bent u niet zo van het digitale werk,
dan gebruikt u de bijgesloten machti-
gingskaart.

Daar vult u in hoeveel u wilt doneren
en of u het per maand, kwartaal of
per jaar wilt laten overschrijven.
Vergeet niet om dat ook in te vullen.

Daarna stuurt u de machtigings-
kaart aan ons op. Dan bent u in 1x
helemaal klaar. Per jaar zou dat €25,-
zijn maar dat mag uiteraard ook meer
zijn.

U kunt ook uw eigen overschrijvings-
kaarten gebruiken, dan is het een
eenmalige donatie.

We hopen heel erg dat mensen ons
blijven steunen en de tijd en moeite
nemen om de machtiging te regelen.
Kunt u het niet gelijk doen, bewaar de
machtigingskaart dan goed. Heeft u
hier vragen over, bel ons gerust en we
lossen het samen op.

Nogmaals, we willen u niet kwijt.

Het klinkt cliché maar het is echt
waar: zonder uw donaties is er geen
Poezenboot.

Cegevens van de Poezenboot:
De Poezenboot

Singel 38 - G

1015 AB Amsterdam

NL82 INGB ooos 085515




Suus

Hi Poezenboot lezers,

Wij hebben enorm geluk met Suus!
Wij wilden graag een maatje voor
onze Poespoes en ik keek eens wat
rond op de site van de Poezenboot
(een tip van een vriendin). Daar keek
Suus me vanaf de foto aan en ik was
meteen onder de indruk van deze
prachtige poes!

Bij een bezoekje aan de Poezenboot
kwam Suus direct op me aflopen.
Dit moet haar zijn! Dus mij partner
overtuigd haar te adopteren. We
hadden geluk Judith en haar team
durfden het met ons aan!

Na onze verhuizing van een kinder-
rijke buurt naar een huis met grote
tuin was er niets wat Suus nog in
de weg leek. Suus en Poespoes zijn
maatjes, genieten van onze tuin en
ook ons gezelschap.

Als we rustig op de bank zitten komt

ze zelfs op schoot! Het is zo genieten.

Maar er waren ook wat zorgen:
onlangs zagen we een bobbel aan
haar teen, meteen naar de dierenarts,

Suus & Saar

Suus en Saar zijn samen eind 2014 bij ons

binnen gebracht als vondeling. Buiten geboren

en deels verwilderd. Op een gegeven moment

blijkt dan dat ze niet ‘gewoon’ angstig zijn maar
deels verwilderd. Ze waren geen mensen gewend

en vonden mensen maar angstaanjagende

wezens, dus contact maken lukte in het begin niet.
Omdat we niet veel met Suus en Saar bereikten
zijn ze bij de ‘loslopers’ gaan behoren. Ze krijgen
dan alle rust en ruimte om er achter te komen dat
niet alle mensen angstaanjagend zijn. In die tijd
hebben wij ons van onze beste kant laten zien, dat
betekent: ze met rust laten en toch ook af en toe
toenadering zoeken. En dat heeft jaren geduurd

maar toch toch, en dat is best heel bijzonder,

hebben we voor beide hele speciale huisgenoten

gevonden. Of liever gezegd hebben zij ons
gevonden.

Wat het ook bijzonder maakt is dat we van zowel

Suus als van Saar nog steeds updates krijgen
en prachtige foto " s. Zo zijn ze nog steeds een
beetje met ons verbonden, en dat voelt goed.
Judith

~ Saar & Suus ll "T_
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even waren we geschrokken dat het
mogelijk Feline digit syndroom (long
kanker dat uitzaaiingen geeft aan de
tenen) was.

Gelukkig waren haar longen schoon
en is de bobbel weg gesneden en
was de operatie teen besparend! De
bobbel was wel kwaadaardig maar
is nu weg en lijkt weg te blijven. En
de snijranden waren schoon! We
houden haar heel goed in de gaten
en willen haar nog voor geen goud
missen.

Dank alle donateurs die Suus het
mogelijk hebben gemaakt om op de
Poezenboot te wonen. Blij met een
heel mooi eigenzinnig beest en ook
voor Poespoes een heerlijk maatje!
Groet Thijs en Mireille

P

(Vinny & Meng)

_Marley & Roxy
zijn niet meer.

Beste Poezenboot team,

Afgelopen vrijdag is ons prachtige gezinslid
Marley (was Vinny) overleden. Na een
heerlijk leven bij ons. Hij is 15 jaar geworden.
Hij werd op 4 september 2020, samen met
zijn moeder Roxy (was Meng) door ons
geadopteerd.

Zij overleed plotseling in juni 2020, ik heb
hier over geschreven, en sindsdien was
Marley de koning van het huis!

Zijn favoriete tijdverdrijf was slapen op het
afgeschermde balkon op één van zijn vele
kussens. Hij was geliefd en werd geado-
reerd door ons.Hij is vredig ingeslapen bij
de dierenarts. Helaas had hij wat kwalen
(hartprobleem, alvleesklierontsteking en
een snelwerkende schildklier) hij werd er
allemaal voor behandeld.

Maar op een dag gaat het niet meer.

Dank jullie, dat jullie ons zulke prachtige
jaren hebben gegeven. Wij zullen in de
toekomst weer bij jullie langsgaan wanneer
het de tijd is om opnieuw een ‘forever home'
te bieden.

Dank jullie,

Rhiannon en Sandy

Saar

Het is alweer even geleden dus ik
dacht ik stuur even een update van
Saar. Ze is ondertussen Beverwijker
geworden, en wordt over een paar
weken Wijk aan Zee-er.

Het gaat heel goed, we wonen wat
groter dan in Amsterdam en ze

kan hier lekker rondlopen. We zijn
voorzichtig bezig haar af en toe op
te tillen en dat gaat goed! Ze zit vaak
al voor de deur als ik thuiskom en ze
springt ‘s ochtends vaak bij ons op
bed als het etenstijd is.

Als mijn vriend op tour is slaapt ze ‘s
nachts het liefst ook lekker tegen mij
aan op het bed, dat vindt ze nog net
te eng als we er allebei zijn. Ze zit hier
ook altijd lekker voor het raam, maar
ze wilt het liefst de hele dag geaaid
worden op de bank.

Hopelijk gaat het goed met jullie!
Groetjes,

Elise

Suus & Poespoes



Bullie

Die kattenbak was even een probleem
maar gelukkig gauw gevonden. Heb
er wat papier snippers in gedaan, was
hij bij jullie ook gewend.

Aslan
de kerkkat

Velen van u zullen Aslan nog wel kennen uit

vorige Poezenboot kranten.

Hij was niet alleen bijzonder van uiterlijk

en karakter maar ook vanwege zijn
woonplek. Hij woonde namelijk in de
kerk.

We hebben verdrietig
nieuws, vorig jaar is

Aslan overleden. Hij

heeft een mooi leven in

de kerk gehad, heel veel
ruimte en aandacht.

Aslan was vaak het
middelpunt van die
aandacht. Hij wordt gemist.

Mevrouw Westing

overleden

Ik ben Marianna Adrianna van
Westing, of beter gezegd ik was
Marianna ... want ik ben op zaterdag-
avond 21 oktober 2023 overleden.

Ik heb mijn gehele leven (ik ben 78
jaar geworden) een zwak voor katten
gehad. Ik heb vele gehad, maar ook
van anderen verzorgd. Ik ben met
mijn partner (Johnny Matil} ooit in
aanraking gekomen met een vrijwil-
liger van de Poezenboot. Al snel
daarna zijn wij samen op zaterdag
gaan helpen met de verzorging van
katten aldaar.

Na dit geruime tijd te hebben gedaan,
was het intussen tijd voor eigen
katten thuis. Wij haalden Rosie bij een
kattenboerderij in Zwaagdijk West.
Kort daarna zag ik bij toeval Suzie bij
een dierenwinkel op de Ten Katemarkt
tussen de papagaaien en kanaries
zitten. Ook haar nam ik direct mee.

Wij hadden geen flauw benul van

de juiste verzorging, dus schaften

wij diverse boeken aan en namen
adviezen van verschillende kennissen
over. Na een lang en goed leven van
Rosie en Suzie kwamen er daarna
veel andere. Op een gegeven moment
waren het er wel acht tegelijkertijd.
Zo was er Benny, Timmy, Daantje en
Doortje, Mitzi en Mickey, Sjadouf,
Jasmine etc. Dit kwam mede doordat
we in de buurt al bekend stonden dat
wij veel van katten hielden, dus ons

huis fungeerde ook als kattenopvang
gedurende verschillende vakanties.

In sommige gevallen werden de
katten nooit meer opgehaald. Dat
vonden wij in het geheel niet erg. De
goede verzorging van de katten was
voor ons het voornaamste. Er gaat
niets boven een kattengezicht waaruit
tevredenheid blijkt. Soms leek het
zelfs of ik met ze kon praten.

Ik ben daarnaast altijd een gulle
donateur geweest van o.a. de
Poezenboot, maar ook van andere
organisaties zoals de Dierenbe-
scherming. Toen ik hoorde dat ik niet
meer lang te leven had, was het mijn
wens om minimaal de helft van mijn
vermogen ter beschikking te stellen
van 2 dierenorganisaties. Hetgeen de
notaris op mijn schriftelijk verzoek
heeft geregeld.

Ik draag de stichting Poezenboot een
heel warm hart toe en wens haar al
het beste toe ook in het nieuwe jaar.
Het doel waarvoor zij zich inzet is
magnifiek.

Ik heb de zorg van mijn laatste 2
katten (Lea en Focke) overgedragen/
nagelaten aan mijn partner Johnny.

Ik weet zeker dat het hen hun hele
verdere leven aan niets zal ontbreken.
Het spijt me, ik kan er niets aan doen,
maar ik hou/hield ontzettend van
dieren met in het bijzonder katten.
Gescheven door Johnny,

uit naam van Marianna

Eten? Hij vindt het hier maar een
karige boel. Dan krijs je. Dan krijg
je een flinke schep. Dus binnen
een kwartier moet je weer
krijsen. Tot ik denk, genoeg nu.
Vindt hij niet! Zodra ik in de
keuken kom, eten! Eten! Waar
blijft dat nou! Ik zet hem niet op
dieet in het begin. Maar hij kan
gewoon dooreten

Aandacht? Wat een lieve poes. Op
schoot, op de krant. De beste plaats
als ik zit te werken is bovenop mijn

Lappie

Inmiddels is het ruim 1 jaar geleden dat ik
Lappie bij jullie ophaalde.

Duidelijk ongelukkig was zij, afgestaan omdat
haar vorige huisgenoot waar zij bijna 16 jaar
woonde was overleden. Zij kon alleen maar
janken en wilde niet eten. En zo nam ik haar
mee naar huis.....

Ze was koppig, maar ik ook.... zij at nog
niet maar gelukkig had ik haar wel zien

drinken; dat gaf moed. En op de

derde dag ging zij ook eten, en
beetje bij beetje kwam zij dichter bij
mij wanneer ik in haar kamer was.

in zijn nieuwe thuis

toetsenbord. En kopjes geven aan

de telefoon. Komt naar je toe. En

dan soms toch nog even bang.

Alert blijven heeft hij geleerd. Nooit
nagels gebruiken! Wel lange nagels.
Trappelen voel ik wel. Die nagels dus.
Maar geen halen,

De bank krabben mag niet. Toch maar
proberen. Hij weet dat het niet mag
merk ik.

Op het balkon: hij komt niet bij de
buren. Een keer een sprong naar de
plant bakken die aan de balustrade
hangen. Toch maar terug. Drie hoog!
Nog niet zonder opletten naar het
balkon.

Groet Mieke

Onze nieuwe vrijwilligers:

Sasja

Hallo,

Ik ben Sasja, sinds kort inval-
vrijwilliger bij De Poezenboot. Zoals
je wel zult vermoeden ben ik stapel
op katten! Graag had ik er zelf
eentje gehad, maar gezien ik om het
weekend bij mijn vriend in Belgié
verblijf, is dat niet echt een optie.
Het kijken naar kattenfilmpjes was
een tijdje een afdoende surrogaat om
mijn ‘poezenhonger’ te stillen, maar
steeds vaker besefte ik: ik moet iets
met katten!

Jiwon

Nog niet zo lang geleden ben

ik in Amsterdam komen wonen
voor mijn studie aan de Rietveld
academie. Ik miste heel erg mijn
eigen katten van thuis.

Mijn twee katten thuis, Eddy en
Saeng-sun, zijn allebei van de
straat. Eddy werd gevonden bij een
bandenwinkel toen hij drie maanden
oud was en Saeng-sun was een
wilde kat, die rondzwierfin de
bergen van het eiland Jeju.

Op mijn 22e verjaardag verscheen
Saeng-sun al miauwend bij mijn
voordeur. Het leek wel magie!
Daar heeft hij zijn naam gekregen
want Saeng-sun, betekent verjaar-
dagscadeau in het Koreaans!

Omdat ik in de Jordaan woon en

De Poezenboot mij een gezellige
plek leek, was mijn keuze om Judith
een mailtje te sturen snel gemaakt.
Een paar weken later stond ik al
kattenbakken schoon te maken en

te knuffelen met Beyaz (en andere
katten die daar zin in hadden.)
Helemaal leuk! Toch ben ik niet elke
week van de partij.

Dit omdat ik dus veel in Vlaanderen
ben, maar ook vanwege mijn werk als
opruimcoach met mijn bedrijfje Sasja
Ruimt Op! www.sasjaruimtop.nl

Een vriend van mij, die weet hoeveel
ik van katten houd, vertelde mij
over de ‘Poezenboot’, zo kwam ik in
contact met de geweldige katten en
geweldige mensen daar.

Mijn eerste keer op de Poezenboot
was als bezoeker. Het viel mij direct
op hoe ontspannen de katten waren
en hoe schoon het er uitzag.

Ik zag dat ze serieus bezig waren
met de katten, en daar kon ik mij
helemaal in vinden! =

Direct na het bezoek heb ik een
e-mail gestuurd naar Judith, om
vrijwilliger te worden. Het duurde
een paar maanden, want er waren op
dat moment voldoende mensen om
te helpen. Maar gelukkig kwam er
toch een plekje vrij en ben ik, om de
zaterdag, een reguliere vrijwilliger op
de boot.

Bullie op mijn toetsenbord
Toetsenbord, hoe wat waar??

Er is hier geen toetsenbord,

dus geef mij, Bullie, maar aandacht =

En later ging zij ook de rest van haar
nieuwe huis verkennen. En zo werden
wij langzaamaan maatjes.

Dit is een foto van haar op haar
favoriete plek; bij het raam zodat zij
alles goed in de gaten kan houden!
Wij hebben het gezellig samen en
over een week of & wordt zij 17! Echt,
die “ouwe beestjes” zijn heel erg de
moeite waard.

Dank voor alles wat jullie doen!
Groet,

Moni

En oh ja: ik doe ook nog vrijwilli-
gerswerk in een kringloopwinkel in
de Staatsliedenbuurt. Maar als ik dus
een gaatje heb, dan spring ik graag
op de fiets voor een ochtendje tussen
de katten. Wie weet tot binnenkort op
de boot!

Sasja

Jiwon Saeng-sun d Eddie

Als je ook ver van huis bent, en je
mist je katten, bezoek dan onze
Poezenboot! <

Jiwon
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Als we dan allemaal een tic mogen hebben,
dat is de mijne: poezenvoetjes!

Sowieso maak ik erg graag foto's van de
katten, niet alleen omdat ik alle katten op
de foto wil en moet zetten maar ook omdat
ik overal mooie foto" s ‘zie’ als ik naar de
katten kijk.

En wat is er nu schattiger dan poezen-

ol

voetjes??
Judith

Valentiy,,

16 t/m 22 juni Speciale Donateurs Week

Hi Poezenboot lezers,

Een week, speciaal voor onze
donateurs: ik wilde eigenlijk wachten
tot de nieuwe Poezenboot helemaal
in orde was maar we wachten niet
meer, we gaan een speciale week
plannen voor iedereen die ons zo
geweldig heeft gesteund tijdens het
bouwen van de nieuwe Poezenboot.

Wederom, het klinkt cliché maar
echt: zonder uw hulp was het niet
gelukt!

We beginnen die speciale week op
zondag 16 juni om 12.00 uur en deze
duurt tot en met zaterdag 22 juni.
Alle donateurs die ons gesteund
hebben kunnen in die week binnen-
lopen van 12.00 uur t/m 16.00 uur.
Wij zorgen voor thee, koffie,
limonade met wat lekkers. En ook
voor een aardigheidje met misschien
een marktje maar dat is nog niet
zeker.

U hoeft niet af te spreken, u kunt
gewoon binnenlopen. Alleen liever
niet allemaal tegelijk .......!

Mocht het een erg regenachtige
dag zijn/worden, hou er
dan wel rekening mee
dat er ongeveer 7
mensen tegelijk op de

Poezenboot kunnen zijn.

Zijn er meer mensen dan
moeten deze toch even buiten
wachten. U kunt ons uiteraard

voor uw bezoekje aan ons even bellen
om te vragen hoe de situatie is.

We hopen dat we velen van u de
nieuwe Poezenboot kunnen ‘showen’.
U bent meer dan van harte welkom.
Het Poezenbootteam.

Huizen opruimen-ontruimen

We doen nog wel eens iets anders
dan alleen de Poezenboot katten
verzorgen,

we vangen oa ook katten uit de tuin.
Dat zijn soms verwilderde katten en
soms katten die uit huis zijn ontsnapt
en zich uit angst niet meer laten
pakken.

We halen soms bij mensen thuis
spullen op om te verkopen of om zelf
te gebruiken.

We organiseren een marktje op de
boot of gaan op een al bestaande
markt staan (oa markt in Noord) en

we doen uiteraard aan Koningsdag.
Dat laatste doen we al jaren lang,
onze vaste plek is op het eerste
bruggetje van de Singel.

Maar we ruimen dus ock huizen op
cq ontruimen ze nadat de bewoner is
overleden.

Uiteraard heeft de bewoner dat

aan ons gevraagd en via de notaris
geregeld. Dan mogen we de spullen
verkopen en moeten het huis ook
netjes achterlaten op de manier zoals
de woningbouw dat wil. Daar zijn
namelijk allemaal regeltjes voor.

Soms is er nog een kat of meer
aanwezig waar wij ons dan natuurlijk
over ontfermen. Of had de bewoner
een kat of/en was erg begaan met
de Poezenboot. We hebben recent
een woning leeg moeten halen in

de Bijlmer en zelfs de tuin moeten
fatsoeneren. De woningbouw was
super tevreden met ons werk!

Dus mocht u hulp nodig hebben, laat
het ons weten. Wie weet kunnen we
helpen.

Judith

Kiki Geen
Poezenboot-kat

Ook al ben je geen Poezenboot-kat,
de Poezenboot krant lees je uiteraard

wel.
Knuffel van Kiki de kat

Leuk filmpje van de Foto’s van de verhuizing en bouw
verhuisdag op Tiktok! van de nieuwe Poezenboot:
-"
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!

www.tiktok.com/@depoezenboot/
video/7297942326691777824

www.denieuwepoezenboot.nl
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